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Onder de terebint

Hoe zalig is het volk

Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent,
zij wandelen, Heere, in het licht van Uw aangezicht.
Psalm 89: 17

In Israél wordt de koning met bazuingeschal ingehaald als hij op
bezoek komt. Dat doet men om de koning te eren.

Als je het geklank van de bazuin kent, ben je te feliciteren, zegt de
dichter Ethan. Omdat je dan zo dicht bij de koning bent. Omdat je dan
bij hem hoort. Om hem hulde te betuigen. Kijk, daar staat nu jouw
koning is hij niet groot?

Met de koning bedoelt Ethan de Heere. Hem te kennen, Hem hulde
te betuigen, van Hem te zijn, dat is zo’'n groot wonder.

Kent u deze Koning ook? Erkent u Hem in geloof en bekering?
Wanneer de gemeente samenkomt in Gods huis, zingt ze onder het
geklank van orgelspel voor haar Koning. Dat is toch zo ongeveer het
mooiste wat je op aarde beleeft.

Je bent zo dicht bij de koning, dat je wandelt in het licht van zijn
aangezicht, zegt de dichter. Inderdaad. Waar Koning Jezus is, daar
is het zo licht. Het licht van zijn Woord, van zijn genade, van zijn glorie.
Waar Hij niet is, daar dwalen we in het donker.

Moge het vandaag licht zijn, dicht bij Koning Jezus. waar u ook naar
toe wandelt. Als we maar dicht bij Hem mogen zijn.

Ja, zelfs in de nacht maakt Hij het nog licht.

Hij is het licht Zelf! Welgelukzalig....gefeliciteerd.

Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een psalm”
Lezen: Psalm 89: 12-20; Matt. 21: 1-11
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KERKDIENSTEN

Donderdag 18 september 2025 | dienstin WZC Avondlicht
15:00 uur: ds. P.G.l. van den Berg, Asperen

Zondag 21 september 2025
09:30 uur: Ds. T. Wegman, Zeist

Opening winterwerk
18:30 uur: Ds. B.H.W. Ouwehand, Scherpenzeel

1¢ collecte: Open Doors
Ondersteuning van vervolgde christenen
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 28 september 2025
09:30 uur: Ds. A.D. Goijert, Nijkerk

16:30 uur: Ds. E. van der Poel, Meerkerk
Themadienst voor jong en oud

1¢ collecte: GZB Familie Meijer
Voor ondersteuning van ons zendingsechtpaar en hun werk
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondagqg 5 oktober 2025
09:30 uur: Ds. J. van der Meijden, Rijssen
18:30 uur: Ds. H.L. Versluis, Ede

1¢ collecte: PKN Kerk en Israél
Voor bevordering gesprek tussen Joden en christenen
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

21 sept: Esther 2:1-19; Esther wordt koningin
28 sept: Esther 3:1-15; Haman wil het Joodse volk ombrengen
5 okt: Esther 8:3-17; Het Joodse volk door Esther gered



Kinderoppas:

21 sept: Leny en Elise

28 sept: Annette, Noa, Moti€énna en Leontien
5 okt: Daniélle en Jasper

Schoonmaakrooster

22-9 t/m 26-9: Monique Hobo, Eline v. Baalen, Lia v. Baalen, Netty Pippel
29-9 t/m 3-10: Jolisa van Zanten, Arissa Wigmans
6-10 t/m 10-10: Nel van der Linden en Rika van Brakel

OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar elkaar

Wim van Arendonk (Mert) werd afgelopen tijd vanwege een
longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis
en moet daar verder herstellen. We wensen hem een spoedig herstel
toe, zodat hij de draad weer zoveel als mogelijk kan oppakken.

Vlak voor de vakantie meldden we dat Petra Hobo (Meerenburg)
tegenvallende uitslagen van onderzoeken had gehad. Als gevolg
daarvan zijn nieuwe behandelingen gestart. Hoewel die behandelingen
nog doorgaan, lieten tussentijdse onderzoeken gunstige resultaten zien
en dat is na alle tegenslag een hele opluchting voor Petra en Kees en
allen die om ze heen staan. We bidden ze veel kracht toe.

Zo zijn er in de gemeente meer mensen die zorgen hebben, verdriet
kennen of problemen hebben met hun gezondheid. Soms is dat bij
anderen niet bekend. We dragen ook hen op in onze gebeden. Wilt u dat
ook doen?

We zijn dankbaar met hen die niet bij naam worden genoemd, maar de
afgelopen weken met succes een grotere of kleinere operatie of ingreep
hebben ondergaan. We wensen ze een spoedig herstel toe.

Geboorte

Daniél Haberlah en Sanne Vervoorn (Nieuwe Steeg) zijn zoals ze
schrijven de ‘dolgelukkige’ ouders geworden van Petra Jacqueline,
roepnaam Sara. Sara is geboren op maandag 25 augustus en is het
zusje van Evie.



Boven het kaartje staat de tekst:

Je bent zo klein, zo mooi, zo bijzonder,
welkom in ons leven, groot wonder

Een tekst waarin het wonder van het nieuwe leven mooi tot uitdrukking
wordt gebracht. We feliciteren Daniél, Sanne en Evie en uiteraard alle
familie om hen heen van harte met de geboorte van Sara; we danken
met hen voor het nieuwe leven dat God heeft geschonken. We bidden

dat Sara voorspoedig mag opgroeien, tot vreugde van velen.

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de mooie kaarten en bloemen die wij

hebben gekregen tijdens ons 50-jarig huwelijksfeest.

Henk en Sanny van Brakel
Geerstraat 34, Herwijnen

Bloemengroet
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar :

- Dhr en mw. Van Brakel, Geerstraat (huwelijksjubileum)
- Mw. De Joode, Waaldijk
- Dirk van Arkel, Molenkamp (bevestiging ambtsdrager)

Jarigen
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de

periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam Leeftijd Adres
07-10 dhr W. de Jongh 85 Waaldijk



In memoriam
Op dinsdag 2 september jl. overleed in de leeftijd van 81 jaar:

Neeltie Joukje de Wit-Veenstra

Zij woonde onder ons in de Willem Alexanderstraat. De laatste weken
verbleef zij in Avondlicht omdat thuis wonen niet meer mogelijk was. Op
maandag 8 september heeft de begrafenis plaatsgevonden op de
begraafplaats aan de Peperstraat. Daar is zij begraven bij haar man,
Lindert de Wit. Voorafgaande daaraan is in de aula een afscheidsdienst
gehouden, die werd geleid door kerkelijk werker Rook Verkaik.

Neeltie werd geboren op 15 april 1944. Na haar huwelijk met
Lindert de Wit ging ze wonen op de boerderij in Gorinchem. Op 5 januari
1998 overleed haar man Lindert en bleef zij alleen achter. Na verloop
van tijd verhuisde ze naar een woning aan de Lingedijk in Herwijnen/
Gellicum. Neeltje hield erg veel van de natuur, de bloemen, de
groentetuin en natuurlijk de dieren die ze verzorgde aan de Lingedijk.
Haar lievelingsdieren waren de paarden. Van het verzorgen van de
paarden kon zij erg genieten. Ze werkte in de zorg, in het “Gasthuis” in
Gorinchem en later in “Avondlicht”.

De laatste elf jaar woonde ze in de Willem Alexanderstraat. Zij was erg
op zichzelf en leefde een vrij teruggetrokken bestaan. Een aantal jaar
geleden werd ze ziek. Haar gezondheid ging steeds verder achteruit. Ze
kreeg eerst zorg aan huis maar toen thuis wonen niet meer mogelijk was
verhuisde ze naar “Avondlicht”. Daar werd zij de laatste vier weken van
haar leven liefdevol verzorgd.

In de afscheidsdienst werd Psalm 146 gelezen. In de meditatie stond de
tekst “Zaliq zij die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft, is veilig
in__Jezus armen” centraal. We konden luisteren naar haar
lievelingsliederen, “Veilig in Jezus armen” en “Abba Vader”. Bij het
uitgaan luisterden we naar het lied “Ik zie een poort”. Zij verlangde om
naar haar Hemelse Vader te gaan. Het eerste couplet van dit laatste lied
verwoordde haar verlangen:

Ik zie een poort wijd open staan,
Waardoor het licht komt stromen.
Van 't kruis, waar ‘k vrij’lijk heen mag gaan
Om vrede te bekomen.



In memoriam
Op zaterdag 6 september jl. overleed in de leeftijd van 89 jaar:

Elizabeth Cornelia van Weelden-van der Maas

Zij woonde onder ons in de Perengaarde, Biermanlaan 2. Op woensdag
10 september heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden op
de begraafplaats aan de Peperstraat. Zij is begraven bij haar man, Johan
van Weelden. Mevrouw van Weelden, de meesten kennen haar als Betje
van Weelden, werd geboren op 2 oktober 1935 in Zuilichem. Op 31
augustus 1961 trouwde ze met Johan van Weelden en ging in Herwijnen
wonen. Ze kregen samen twee kinderen, zoon Hans en dochter
Jacqueline. Op 22 april 1993 overleed haar man Johan zeer onverwacht
op 57-jarige leetftijd.

Zij werd later oma van drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Op haar eigen bescheiden wijze nam zij deel aan het leven in het dorp
en in onze kerk. Ze bezocht trouw de erediensten in de kerk aan de dijk
en toen zij in de Perengaarde woonde tot op het laatst de diensten in
Avondlicht.

In de loop van de jaren waren er zorgen over haar gezondheid. Enige
jaren terug is zij met de fiets gevallen met ernstige fracturen tot gevolg,
waardoor zij niet meer zelfstandig kon lopen en in een rolstoel belandde.
Na revalidatie, in “Lingesteyn” in Leerdam, is zij in de Perengaarde gaan
wonen. Hier kreeg zij de verzorging die zij nodig had, maar haar
gezondheid werd steeds brozer. De kinderen, Hans en Jacqueline,
bezochten haar trouw en het was fijn dat haar dochter vlakbij, om de hoek
kwam wonen.

Ruim een week geleden voelde ze zich niet erg lekker en een aantal
dagen later is zij overleden. In die laatste dagen waren haar kinderen
zoveel als mogelijk bij haar.

Soms kon zij wel eens somberen, maar dat duurde nooit lang. Zij was
veelal opgewekt, en kreeg zij bezoek dan verscheen er een brede lach
op haar gezicht.

“Vertrouwend op Gods liefde”, zo begint de rouwbrief. En dat is ook wat
zij haar hele leven heeft gedaan. Er waren ook momenten van twijfel en
onzekerheid, maar dit vertrouwen hield zij.



In memoriam
De kerkenraad ontving bericht dat op donderdag 4 september is
overleden, in de leeftijd van 59 jaar, onze oud-predikant, dominee W.P.
(Wim) van der Aa. Hij woonde in Vlijmen.
Boven de rouwkaart staat de tekst van vers 6 van Lied 512:
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Klinkt mij uw naam in 't oor,
Als ik van alles scheiden moet
Gaat nog die naam mij voor

De begrafenis heeft plaatsgehad op donderdag 11 september, op de
Protestantse begraafplaats in Vlijmen, na een rouwdienst in de kapel van
Abdijhof Mariénkroon in Nieuwkuijk. De dienst werd geleid door ds. H.
van Kapel en ds. M. Trapman.

Ds. Van der Aa was 7,5 jaar predikant van onze gemeente. Hoewel het
al bijna 36 jaar geleden is dat hij als 23-jarige werd bevestigd (december
1989) zijn er nog veel gemeenteleden die herinneringen hebben aan de
periode dat hij in Herwijnen stond.

In juni 1997 nam ds. Van der Aa afscheid van onze gemeente en werd
hij scriba van de toenmalige Provinciale Kerkvergadering (PKV)
Gelderland. Later werkte hij in verschillende functies in andere
gemeenten en in andere plaatsen. Al vele jaren was dominee Van der
Aa docent op het Willem van Oranje College in Waalwijk.

We bidden iedereen die verdriet heeft vanwege zijn overlijden veel kracht
en troost toe. In het bijzonder Liesbeth, en Marjolijn en Roy. Dat zij bij
elkaar en bij de Grote Trooster troost mogen vinden..

UIT DE GEMEENTE

Voorbereidingen beroepingswerk

De afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereidingen voor het
beroepingswerk. Zo is de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring
recent opgestuurd. De PKN, de landelijke kerk, geeft die verklaring af.
Daarbij kijkt de PKN of een gemeente financieel in staat is acht jaar lang
een predikant te betalen, met een verlenging van drie jaar. Vandaar dat
de kerkenraad een meerjarenbegroting heeft opgesteld, plus een
toelichting daarop.




Verder is meegestuurd het Beleidsplan, een profielschets voor een
predikant, plus een korte schets van de gemeente.

Zoals eerder gemeld gaan we op zoek naar een predikant voor 80
procent van de werktijd. Dominee Roseboom werkte (op eigen verzoek)
ook al op basis van 80 procent. We wachten nu de reactie van de PKN
af.

Later vragen we u als gemeente om namen in te dienen van predikanten
of proponenten (vroeger: kandidaten) die geschikt zouden kunnen zijn
om te beroepen in Herwijnen. Ook komt de PKN nog met een advieslijst.
Uiteraard staat het vrij ook nu al namen door te geven aan de kerkenraad.

Rond de diensten

Er ligt weer aantal bijzondere diensten achter ons. Zoals de
openluchtdienst op de ijsbaan, waarin we de Vakantie Bijbel Spel Week
afsloten en stilstonden bij de start van het nieuwe schooljaar. Pastor
Maarten Blom ging daarin voor.

Een week later mochten we ons geloof versterken tijdens de viering van
het Heilig Avondmaal, een dienst die opnieuw werd geleid door dominee
T.J. Korten uit Hardinxveld-Giessendam. Een viering waarop we met
dankbaarheid terugkijken.

Afgelopen zondag werd Dirk van Arkel bevestigd in het ambt van diaken,
in een dienst die werd geleid door dominee H. Roseboom uit Kesteren.
We zijn dankbaar dat één van de twee vacatures in de diaconie nu is
vervuld, maar hopen dat ook de laatste vacature snel kan worden
ingevuld. Laten we bidden dat harten open mogen gaan.

Intussen leven we toe naar de dienst opening winterwerk, komende
zondag 21 september. Dominee T. Wegman uit Zeist hoopt in de dienst
voor te gaan, een aantal gemeenteleden verleent medewerking. We
rekenen uiteraard op uw en jouw komst.

Zondag 21 september hoopt ook dominee Van der Meulen verbonden te
worden aan de Gereformeerde Kerk. Een week later doet hij intrede. We
bidden hem, zijn gezin en de Gereformeerde Kerk mooie en gezegende
diensten toe. En uiteraard een mooie en gezegende tijd in Herwijnen.

Winterwerk gaat starten, draad weer oppakken

De vakanties zijn achter de rug. Alles draait weer zo’'n beetje zoals we
voor de vakantie gewend waren en komend weekend is ook de start van
het nieuwe kerkelijke seizoen.




We hopen veel mensen te verwelkomen bij de kerkelijke activiteiten. Op
de zondagsschool, de clubs, op de catechisaties, op de kringen, op
ontmoetingsavonden, in de Kringloop-Kas en tijdens allerlei andere
activiteiten. En we hopen weer een beroep te mogen doen op
vrijwilligers. Door mee te doen, geven we invulling aan ons gemeente-
zijn.

En daar hoort uiteraard ook het bezoeken van de kerkdiensten bij. Elke
zondag komen we twee keer bij elkaar om te horen welke boodschap
God voor ons heeft. Een groot voorrecht, zeker vergeleken met veel
andere plaatsen in de wereld. We hopen dat u zo min mogelijk diensten
overslaat, ook al spreekt de ene keer misschien iets meer aan dan de
andere keer. Het is net als met eten: de ene keer smaakt het misschien
net iets beter dan de andere keer, maar dat is toch geen reden om te
stoppen met eten?

ledereen is van harte welkom in de diensten en bij de activiteiten.

Belijdeniscatechese
Misschien hebt u of jij wel eens nagedacht over het volgen van

belijdeniscatechese. Dat kan zijn vanuit de wens om belijdenis te doen.
Maar dat laatste is geen verplichting. Op belijdeniscatechisatie wordt met
elkaar gesproken over God, geloof, kerk en leven. Dat kan heel
verdiepend en verrijkend zijn.

Wie vragen heeft of zich aan wil melden kan contact opnemen met Henk
de Bruin (06-53941059; henk.bruinde@hervormdherwijnen.nl) of Dik de
Joode (06-20047902; scriba@nhkherwijnen.nl)

Catechese: Follow Me (12-16)

Het nieuwe catecheseseizoen begint op woensdag 1 oktober om 19:00
uur. Een aantal nieuwe tieners zijn voor het eerst van harte welkom,
anderen hopen we weer opnieuw te mogen begroeten. De avonden
worden geleid door kerkelijk werker Harry van der Veen. Hij heeft met de
meesten van jullie al kennis gemaakt en ziet ernaar uit om fijne en
leerzame avonden te hebben!

Catechese: Follow Up jongens vanaf 16 jaar

Net als vorig jaar is er een groep voor de jongens vanaf 16 jaar in
samenwerking met de Gereformeerde Kerk. Op de woensdagavonden
om 20:00 uur zullen Henk van Zandwijk en Harry van der Veen de
avonden verzorgen. Woensdagavond 1 oktober om 20:00 uur zijn de
16+’ers welkom in de Gereformeerde Kerk.
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Catechese: meisjes vanaf 16 jaar

Voor meisjes vanaf 16 jaar is er een groep vanuit de Gereformeerde
Kerk, die geleid wordt door Josina van Zandwijk. Op de dinsdagavonden
om 18.45 uur zijn jullie van harte welkom om aan te sluiten bij deze groep.
Dinsdag 30 september om 18.45 uur zijn jullie welkom op Bommelweg.
Josina is bereikbaar op mob. 06-46157504.

Voor meer info over catechisatie (alle groepen): Harry van der Veen,
mob. 06-30743043 of Alex Ruitenburg, mob. 06-23718906.

Huiskring
De huiskring gaat weer van start. We komen om de 3 & 4 weken bij elkaar

op zondagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. We beginnen met een
bakje koffie of thee en iets lekkers erbij, dat geeft meteen de gelegenheid
om met elkaar te delen hoe het gaat.

We behandelen daarna een Bijbelgedeelte aan de hand van een boekje.
Maar als je graag een ander onderwerp wilt behandelen, dan kan dat
ook.

Op D.V. zondag 21 september om 20.00 uur komen we bij elkaar in de
grote zaal van het kerkelijk centrum. Van harte welkom om een avondje
met ons mee te doen!

Ook de deelnemers van de voormalige Generatie Y groep zijn van harte
welkom!

Voor meer info: Alex Ruitenburg, tel. 582439, mob. 06-23718906 of mail:
alexenmarleen@live.nl.

Kring groeien in geloof

Wij zijn een groep gemeenteleden die 1 x in de 3 weken op maandag-
avond bij elkaar komen. Door middel van een boekje zijn we bezig met
Gods Woord. Er is veel ruimte voor wat ons bezig houdt, ons wel en wee,
over een bepaalde dienst, kortom wat er speelt in ons leven. Om beurten
zorgen we voor de koffie, een lied of gedicht wat bij die avond past. De
avonden duren van 20.00u tot 21.30u.

De eerste avond is op maandag 22 september. U/ jij bent ook van harte
welkom, kom gewoon eens kijken, luisteren, meepraten.

Groet en namens de groep tot ziens,
Heiltje van Santen
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Huwelijksdiensten

Mocht u de komende weken op vrijdagen activiteiten in en rond de kerk
zien, dan heeft dat waarschijnlijk te maken met een aantal
huwelijksdiensten. In oktober staan drie huwelijksdiensten gepland, van
zowel mensen uit de eigen gemeente, als van daarbuiten.

Arne Ruitenburg en Miranda Hoogedeure trouwen op 3 oktober;

Ruben de Man en Jeanne Stuy trouwen op 10 oktober;

Ard Sterrenburg en Sanne de Joode geven elkaar op 31 oktober het ja-
woord.

Werkzaamheden rond kerk

Aan de noordzijde van de kerk (Peperstraat) worden momenteel enkele
werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om het herstel van gescheurde
poeren (een deel van een fundering, een betonnen of bakstenen blok,
bedoeld om de krachten uit een bouwwerk over te dragen op de
ondergrond) en stukken plint, tot 30 centimeter onder het maaiveld. De
werkzaamheden zijn onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan voor
de kerk.

Een Veilige Kerk

In het vorige kerkblad hebben we gemeld dat de kerkenraad het beleid
‘Veilige Kerk’ heeft opgesteld. Daarin staat een aantal algemene
omgangsregels: afspraken hoe we in z’'n algemeenheid in de kerk met
elkaar omgaan.

ledereen die werkt in het pastoraat of werkt met kwetsbare groepen zoals
kinderen, jongeren of mensen in een afhankelijke positie, wordt de
komende tijd gevraagd de gedragscode te ondertekenen.

Hieronder de gedragsregels/gedragscode (ook te vinden op de website
hervormdherwijnen.nl

Veilige gemeente

Inleiding

De Hervormde Gemeente in Herwijnen wil een gemeente zijn waar
iedereen zich veilig kan voelen en in vertrouwen kan samenkomen om
hun geloof vorm te geven. Dat kan alleen als mensen elkaar in hun
waarde laten en elkaar met respect behandelen. We zijn samen
verantwoordelijk voor een veilige gemeente.
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Daarom maken we duidelijke afspraken over de manier waarop we in de
gemeente met elkaar omgaan en houden ons aan een aantal algemene
omgangsregels.

Daarnaast is een gedragscode opgesteld voor alle vrijwilligers,
medewerkers, beroepskrachten et cetera die actief zijn in het
kerkenwerk, met name het pastoraat en in het jeugdwerk. Soms
overlappen de algemene omgangsregels en de gedragscode elkaar.

De gedragscode is opgesteld ter bescherming van alle leden van de kerk,
dus ook ter bescherming van de vrijwilligers et cetera zelf.

De algemene omgangsregels en de gedragscode zijn hulpmiddelen om
ongewenst gedrag en algemeen misbruik in pastorale en kerkelijke
gezagsrelaties te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken.
De kerkenraad heeft drie vertrouwenspersonen aangesteld (zie
www.hervormdherwijnen.nl of:
https://herwijnen.protestantsekerk.net/vertrouwenspersoon).

Als er binnen de kerk dingen gebeuren die niet passen bij de algemene
omgangsregels of bij de gedragscode, dan kunnen mensen een van
deze vertrouwenspersonen benaderen. Wij sluiten daarbij aan bij het
beleid van de PKN.

Algemene omgangsregels
We gaan respectvol en integer met elkaar om, in het echte leven en op
social media. We zijn betrouwbaar en handelen zo zorgvuldig mogelijk.

We houden ons verre van alle vormen van ongelijkwaardige
behandeling. Denk daarbij aan pesten, machtsmisbruik, (geestelijke)
intimidatie, roddelen, belediging, grappen die iemand kunnen
beschadigen, bedreiging en (financiéle) uitbuiting. Ook fysiek of mentaal
geweld, discriminatie, racisme, seksueel misbruik, seksisme en seksuele
intimidatie of het aanzetten daartoe zijn niet acceptabel.

We vragen alle vrijwilligers, medewerkers en beroepskrachten die
werken met minderjarigen en met mensen in een kwetsbare positie om
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De kerkenraad bepaalt in overleg
met de interne vertrouwenspersonen wie zo'n VOG moeten aanvragen.
Ook mensen die verantwoordelijk zijn voor het geld van de kerk moeten
een VOG aanvragen. De VOG moet getoond worden aan de
vertegenwoordiger van de kerkenraad. Aan het aanvragen van een VOG
zijn geen kosten verbonden.
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Gedragscode

De algemene omgangsregels zijn opgenomen en verder uitgewerkt in
een gedragscode. De kerkenraad verwacht dat deze gedragscode
ondertekend wordt door gemeenteleden, vrijwilligers, medewerkers en
beroepskrachten die daarom worden gevraagd. Voor de ondertekening
is een apart document opgesteld (zie www.hervormdherwijnen.nl, ‘veilige

kerk’).

Aan de gedragscode zijn ‘gedragsregels in eenvoudige taal’ als bijlage
toegevoegd.

De gedragscode:

1.

We zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de ander**/
iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Onder ‘de ander’
verstaan we het kind/de jongere/ het gemeentelid (‘de relatie’).
We behandelen de ander nooit op een manier die de waardigheid
en integriteit van die ander aantast. Dit geldt in het bijzonder voor
minderjarigen en andere kwetsbaren.

We zijn betrouwbaar en handelen zo zorgvuldig mogelijk.

We houden ons verre van alle vormen van ongelijkwaardige
behandeling en grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan
pesten, machtsmisbruik, (geestelijke) intimidatie, roddelen,
belediging, grappen die iemand kunnen beschadigen, bedreiging
en (financiéle) uitbuiting. Ook fysiek of mentaal geweld,
discriminatie en racisme of het aanzetten daartoe zijn
onacceptabel.

We dringen niet verder door in het privéleven van de ander dan
functioneel noodzakelijk is.

We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke en persoonlijke
informatie of gegevens van anderen.

Seksuele handelingen en intieme relaties in pastorale contacten
(of het aanzetten daartoe) zijn niet geoorloofd, ook niet als
iemand erom vraagt. Dergelijke contacten worden beschouwd
als seksueel misbruik. We onthouden ons van elke vorm van
seksuele benadering en misbruik van de ander. We maken geen
seksueel getinte opmerkingen over een ander en stellen geen
ongewenste (seksueel getinte) vragen.

We raken de ander niet aan op een manier waarvan je in
redelijkheid kunt verwachten dat die als seksueel of erotisch van
aard ervaren wordt.

Het is binnen het pastorale werk normaal dat er persoonlijke
contacten bestaan tussen mensen. We zijn er ons voortdurend
van bewust dat noodzakelijke afstand in acht genomen moet
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

worden. Dit betekent dat we zeer terughoudend zijn met fysiek
contact.

In pastorale contacten kunnen allerlei gevoelens ontstaan, ook
bij degene die pastorale zorg verleent. Als daardoor de pastorale
relatie verstoord wordt of verstoord dreigt te worden, overlegt
degene die pastorale zorg verleent met de vertrouwenspersoon
of het pastorale contact kan worden voortgezet. De
vertrouwenspersoon maakt van dit overleg een schriftelijk
verslag. Dit verslag wordt (eventueel alleen voor gezien)
ondertekend door degene die de pastorale zorg verleent. Het
verslag blijft in beheer bij de interne vertrouwenspersoon.

Wie namens de kerk een (pastoraal) bezoek brengt, vraagt zich
vooraf altijd af of hij/zij dat bezoek alleen kan afleggen of dat het
beter is dat samen met iemand anders te doen.

Als intensief pastoraal contact voor langere tijd noodzakelijk is
(bijvoorbeeld bij langdurige ziekte) dan wordt dit in het
consistorieoverleg besproken. Het advies kan zijn dat een
dergelijk contact door minstens twee mensen wordt
onderhouden.

We gaan tijdens trainingsdagen, kampeerdagen, reizen, uitjes en
dergelijke met respect om met de ander, in de ruimtes waarin zij
zich bevinden; zoals de kleedkamer, sanitaire ruimtes,
verblijffsaccommodaties en hotelkamer.

Wie actief is in het jeugdwerk, vermijdt langdurig, intensief
contact met minderjarigen. Eventuele gesprekken worden
gevoerd in niet-afgesloten ruimtes en indien mogelijk vooraf
gemeld aan een andere vrijwilliger.

We beschermen de ander naar vermogen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik.

We letten er actief op dat iedereen de gedragscode naleeft. Als
we merken dat bepaald gedrag niet in overeenstemming is met
deze gedragscode of bij (vermoedens van) seksueel misbruik,
melden we dat bij de vertrouwenspersoon. Het is vervolgens aan
het slachtoffer zelf om, eventueel na overleg met de
vertrouwenspersoon, te besluiten om wel of geen vervolgstappen
te zetten.

Een melding tegen een interne vertrouwenspersoon kan gedaan
worden bij een van de andere vertrouwenspersonen; de
vertrouwenspersonen werken immers onafhankelijk van elkaar.
In zo’n geval moet de vertrouwenspersoon tegen wie de melding
is gericht, zijn werkzaamheden opschorten. Het moderamen van
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de kerkenraad beoordeelt of voor die periode een
plaatsvervangend vertrouwenspersoon wordt aangesteld.

18. In gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij
twijfel of bepaald gedrag toelaatbaar is, handelen we in de geest
van de gedragscode. Zo nodig wordt daarover contact gezocht
met de vertrouwenspersonen (www.hervormdherwijnen.nl of;
https://herwijnen.protestantsekerk.net/vertrouwenspersoon).

Overtreding van de gedragscode kan leiden tot een tucht- en
klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.
Bij verdenking van strafbare feiten zoals seksueel misbruik in pastorale
relaties of in het jeugdwerk, zal de kerkenraad politie/justitie inschakelen
en een melding doen bij het kerkelijk meldpunt seksueel misbruik.

(zie: www.smpr.nl)

De algemene regels en de gedragscode/gedragsregels zijn samengevat
in eenvoudige taal. ledereen die de gedragscode heeft ondertekend,
heeft deze samenvatting gelezen.

De algemene regels en gedragsregels samengevat in eenvoudige
taal:

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
ledereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.

Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

Ik val de ander niet lastig.

Ik berokken de ander geen schade.

Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over
anderen.

Ik negeer de ander niet.

Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.

Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar
wil aan.

Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.

Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen
over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te
stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.

Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Als iemand toch iets doet dat volgens deze regels niet hoort, dan kun je
dat vertellen tegen een van de vertrouwenspersonen van de kerk
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(www.hervormdherwijnen.nl of:

https://herwijnen.protestantsekerk.net/vertrouwenspersoon).

Deze algemene omgangsregels en gedragscode/gedragsregels zijn
vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in

Herwijnen, op 2 juli 2025.

De gemeente wordt geinformeerd over dit beleidsdocument, dat onder
meer te vinden zal zijn op de website van de Hervormde Gemeente

Herwijnen.

Samen met de Gereformeerde Kerk van Herwijnen hebben we een
gezamenlijk beleid opgesteld voor een Veilige Kerk, in de praktische
uitwerking kunnen er detailverschillen per gemeente zijn.

Hulpverleningsadressen

Interne vertrouwens personen Hervormde Gemeente Herwijnen

Amanda de Bruin

Email: amandavertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl

06 - 55323121
Hanny van der Meijden

Email: hannyvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl

06 - 29606203
Gijs Pippel

Email: gijsvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl

06 - 12735431

Voor vragen over het beleid

‘Veilige Kerk’:

(scriba@nhkherwijnen.nl; 06-20047902).

VERANTWOORDING

Collecten
24 aug 1¢ collecte €
28 collecte €
Uitg.collecte €
31 aug Ochtendcoll €
1¢ collecte €
2¢ collecte €
Uitg.collecte €
7 sept 1¢ collecte €

2¢ collecte €
Uitg.collecte €
Avondm.coll €

16

152,20
131,25
124,10

1.109,10
54,95
49,10
52,20

97,80
87,20
90,30
215,00

Dik de Joode

De Herberg Oosterbeek
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking

VBSW

Plaatselijk jeugdwerk
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat en prediking
GAIN
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Ontvangen (via):
- Petra Vervoorn €10,- tildens bezoekwerk
- de kringloopkas € 30,00 voor diverse collecten
- de bank kerkrentmeesters € 285,00 voor de collecten
- Dirk van Arkel € 10,00 voor de kerk en nogmaals € 10,00 voor de
kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

ACTIVITEITEN

Opening winterwerk

Beste gemeenteleden, op zaterdag 20 september luiden we samen het
nieuwe kerkelijke seizoen in, en we nodigen jullie van harte uit om dit met
ons te vieren! Kom gezellig langs voor een middag vol plezier en
competitie met levend Cluedo. We gaan in groepjes van 4 a 5 personen
een inbraak oplossen. Dit doen we door getuigen te spreken en spellen
te spelen rondom de kerk ) op loopafstand). De inloop start om 15.00 uur,
waar we je verwelkomen met koffie en thee. Om 15.30 uur gaan we van
start met de spelletjes. Locatie is het kerkelijk centrum en de kerktuin.
Voor de kinderen tot +- 10 jaar hebben we een speciaal
buitenprogramma vol leuke activiteiten, de oudere kinderen kunnen
meespelen met de volwassenen.

Vanaf 17.30 uur sluiten we de dag af met een smakelijke barbecue. Wil
je meedoen aan de barbecue? Geef je dan op Vvia
winterwerk@hervormdherwijnen.nl.

We hopen jullie allemaal te zien!

Hartelijke groet, de feestcommissie

S Themadienst 28 september
D% Wat kan het toch moeilijk zijn te accepteren
‘ dat ook jij waardevol bent. Dat je er mag zijn,
gewoon zoals je bent.
\ We voelen ons zo vaak tekortschieten. In ons
OL’)

dagelijks leven, in de omgang met elkaar,

§
\ maar ook in ons geloof.
\\ ~@  We voelen ons vaak ‘niet goed genoeg’, ook
, al weten we best dat we ‘een parel in Zijn
7 hand’ zijn.
Herken je dat?
Kom dan zeker naar de themadienst van 28 september!
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De themadienstcommissie heeft alles weer voorbereid. Ook is er een
gezellige ontmoeting na de dienst met lekkers bij de koffie/thee/limonade.
ledereen is welkom, dus neem gerust iemand mee!

Wij zijn erbij! Nu jij nog!

Toerustingsavond 9 oktober

Er is op donderdag 9 oktober om 20u in de Gereformeerde Kerk een
toerustingsavond die namens beide kerken wordt georganiseerd. Inloop
is vanaf 19.30u. Spreker is Alain Verheij, thema is ‘Ode aan de verliezer'.

Met zijn ‘Ode aan de verliezer’ kijkt Alain Verheij met een frisse blik naar
de Bijbel. Hoe moet ik leven? Hoe houd ik hoop? Waar vind ik vrijheid?
Het zijn vragen van nu, maar ze zijn niet nieuw. De Bijbel staat al vol
verhalen waarin zulke levensvragen onderzocht worden, betoogt Verheij.
Zijn hervertelling begint bij de eerste twee Bijbelse broers: Kain en Abel.
De eerste is sterk, succesvol, zelfredzaam en assertief. De tweede weet
zich helemaal niet te redden. Toch maken de Bijbelschrijvers juist van
hem, en van de Abels die na hem kwamen, een held. Het is een van de
belangrijkste lessen die de Bijbel ons leert: zie en hoor de Abels, wees
niet bang om er zelf soms één te zijn.

ledereen is van harte uitgenodigd!

Online draaiavond in en vanuit het dorpshuis; 66k live te volgen
Vrijdag 7 november houden we de bekende, online draaiavond/ Rad van
Avontuur. De uitzending is net als vorig jaar vanuit dorpshuis de Poort.
Aanvang 19.00 uur. U kunt de draaiavond ook thuis volgen, via het
YouTube-kanaal van de kerk. De link vindt u te zijner tijd op de website
www.hervormdherwijnen.nl

De loten kosten opnieuw 50 euro. Er zijn twee series van 120 loten, in de
kleuren roze en lichtblauw. Wie met een of meerdere loten wil
meespelen, kan contact opnemen met Dyke de Joode:
(dykedejoode@gmail.com of 06 — 3375 2315 (ook WhatsApp)).

Let op:

Ook dit jaar kunt u 7 november live in het dorpshuis aanwezig zijn om het
draaien in de grote zaal van het dorpshuis te volgen. In de pauzes
draaien we met de aanwezigen enkele ronden met de kleine lootjes. Die
lootjes kunt u ter plekke in de zaal kopen.
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Ook na afloop draaien we een aantal rondes met de kleine lootjes.
Uiteraard met mooie prijzen.

Bestel nu het GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2026

In 2026 bestaat de GZB 125 jaar! Ter gelegenheid hiervan is er een
speciale editie van het GZB-dagboek 'Een handvol koren'

Ook dit jaar weer kunt u het dagboek bestellen via de
zendingscommissie.

Een aantal goede redenen om het boekje te kopen:

* Vanuit onze gemeente ondersteunen wij het echtpaar Herman en
Anneloes Meijer, die samen met hun kinderen Ralf en Julia sinds vorig
jaar in Costa Rica wonen om daar zendingswerk te verrichten. De winst
(ca € 10,- per verkocht boekje) wordt geheel besteed aan het
zendingswerk van Herman en Anneloes!

» Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen
geweest.

* Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen
en één voor jongeren.

* Met een oplage van 36.000 is ‘Een handvol koren’ het bestverkochte
dagboek van Nederland.

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen via de zendingscommissie
tot uiterlijk 1 december 2025 bij:

Paul van Leeuwen via p.j.van-leeuwen@hotmail.nl
of telefonisch via 06-2828 9700

Kosten van het boekje

zijn EUR 17,95 per IN 2026 BESTAAT DE GZB 125 JAAR!
StUk' Beta“ng Contant Bestel nu de speciale editie van het
Of dOOf' mldde| van GZB-dagboek ‘Een handvol koren’

pinnen bij aflevering
van het dagboek.

U koopt een waardevol dagboek met
maar liefst twee overdenkingen per
dag - een voor volwassenen en een
voor jongeren - én steunt ook nog
eens de wereldwijde verspreiding
van het Evangelie.

Bestel bij de
plaatselijke zendings-
commissie

AGENDA
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Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Zaterdag 20 sept 15u  Start winterwerk — spelmiddag & BBQ

Zondag 21 sept 20u  Start Huiskring
Maandag 22 sept 20u  Start kring Groeien in Geloof
Dinsdag 30 sept 18:45u Start Follow Up (v)
Woensdag 1 okt 19u  Start Follow Me
20u  Start Follow Up (m)
Donderdag 9 okt 20u  Toerustingsavond ‘ode aan de verliezer’
Vrijdag 7 nov 19u  Online-draaiavond in dorpshuis de Poort

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 6 oktober 2025
voor 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

27 oktober voor 3 weken
17 november voor 3 weken
8 december voor 4 weken

5januari 2026  voor 3 weken
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KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 — 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te
verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
+ Een gift tijdens de collecte in de kerk.

¢ Thuis sparen of meegeven aan iemand.

+ Een bedrag overmaken via de bank.

+ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen

Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent
per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26
COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31
PASTORAAT EN Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57
PREDIKING

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49
ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34
WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)
VERTROUWENSPERSONEN

Gijs Pippel: 06 12735431
gijsvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl

Hanny van der Meijden: 06 29606203
hannyvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl

Amanda de Bruin: 06 55323121
amandavertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70/€ 1,00
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